
OVERWEGING GEZINSVIERING HOOGFEEST VAN PASEN, ST. 

BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 9 APRIL 2023 

Hebben jullie donderdagavond ook naar de Passion gekeken? Het was voor sommige kleintjes 

misschien wat te laat, maar als je het wel hebt gezien dan heb je gezien dat er heel veel 

Bekende Nederlanders aan meededen. Marlijn Weerdenburg was Maria, Buddy Vedder was 

Judas en Sinan Eroglu was Jezus.  

 

En wat blijkt: de meeste mensen vonden het prachtig. Ze vinden het fijn als BN’ers bekende 

Nederlandse liedjes zingen. Want daardoor kunnen zij zich beter herkennen in wat er zich 

rond Jezus afspeelde. Plaatjes of films helpen dus om het verhaal van Pasen beter te begrijpen. 

Het helpt vaak meer dan alleen maar moeten luisteren naar het verhaal en naar die saaie preek.  

 

Maar het blijft natuurlijk een ontzettend moeilijk verhaal dat zojuist verteld is. Want elk 

logisch denkend mens weet toch dat dood dood is. Dat het dan afgelopen is. Over en uit. En 

geloof me: dat denken niet alleen de mensen van nu, maar net zo goed de mensen die honderd 

of tweehonderd of tweeduizend jaar geleden leefden. Dat geldt voor iedereen.  

 

Maar toch vertellen wij elkaar elk jaar weer dit ongelofelijke verhaal. Het verhaal van de 

Passion. En dan blijkt dat als je het zelf zo’n beetje meemaakt, als je het zelf zo’n beetje voelt 

en erbij bent, dat het verhaal dan echt in je gaat leven. Heel veel jongeren, maar ook al die 

Bekende Nederlanders, maar ook heel veel toeschouwers afgelopen donderdag in Harlingen 

hadden dat gevoel. Het Paasverhaal, het verhaal van Jezus over zijn lijden en sterven en 

verrijzenis, gingen ze zelf ook voelen. Precies zoals de leerlingen van Jezus dat tweeduizend 

jaar geleden ook voelden. En doordat ze het aan den lijve voelden, gingen ze er ook in 

geloven! 

 

Nou, jullie hebben misschien naar de Passion gekeken of ervan gehoord, maar wij in Almere 

doen al jaren lang met onze HKP’ers een Passion. Weliswaar niet zo groot, maar in feite komt 

het op hetzelfde neer. Ook wij laten de jongeren van onze parochie die moeten beslissen of ze 

wel of niet bij Jezus willen horen en of ze wel of niet in Hem willen geloven, ook wij laten die 

jongeren precies ervaren wat Jezus en zijn leerlingen ook hebben ervaren. Het verraad van 

Judas, de verloochening van Petrus, de pijn van de kruisweg van Jezus. Maar ook de angst en 

de vertwijfeling. Wij proberen de jongeren ook stap voor stap mee te nemen in die laatste 

dagen van Jezus. En die laatste dagen eindigden met zijn dood aan het kruis. Toen leek alles 

zinloos te zijn geweest. Het was een grote teleurstelling, het was een groot fiasco. Maar toen 

gebeurde er iets wat geen mens ooit had gedacht of voor mogelijk heeft gehouden. Namelijk 

dat God Jezus bij de hand zou nemen en uit de dood zou doen opstaan. Dit was door niemand 

vooraf te voorspellen. En toen het eenmaal gebeurd was, kon niemand daar een-twee-drie in 

geloven.  

 

Vandaar dat het verhaal verder ging met die twee wandelaars. Die twee mannen die zomaar 

aan het wandelen waren en aan het praten waren. En al pratende kwam er nog een andere man 

met hen mee. En warempel: hij was wel erg goed op de hoogte. Hij legde hen precies uit hoe 

het zat. En Hij deed precies zoals hun overleden vriend Jezus. En dat voelden ze helemaal 

toen zij met Hem een maaltijd hielden. Toen wisten ze het zeker: dit was Jezus. Jezus was niet 

dood. Neen, Hij was met hen als zij samen de Bijbel lazen en als zij samen het brood met 

elkaar deelden. En toen wisten ook zij het zeker: zij hadden Jezus onderweg ontmoet.  

 



En wij, wij kunnen Hem ook onderweg ontmoeten. Hier als wij samen komen. Hier als wij 

samen de Bijbel lezen en brood en wijn delen, eucharistie vieren. En dat samenkomen geeft 

ons troost en maakt ons blij. Want de dood is niet het einde. Jezus heeft voor ons de dood 

overwonnen. Dat weet iedereen die daarbij is geweest. Toen en in Harlingen afgelopen 

donderdag, en hier vandaag in Almere. 

Zalig Pasen. Amen.  

 


