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♫ Openingslied: Kom en zing! 
 
Refr.:  Kom en zing, 

stamp en spring, 
klap in je handen. 
Het is tof, superfijn, 
dat je een kind van God mag zijn. 
Kom en zing, 
stamp en spring, 
klap in je handen. 
Het is tof, superfijn, 
dat je een kind van God mag zijn. 
 

Mijn buik zit vol met kriebels, 
ze vliegen heen en weer. 
Ik sta niet stil, ik wiebel 
en spring wat op en neer. 
Ik ben ontzettend vrolijk, 
gelukkig en zo blij. 
'k Wil iedereen vertellen: 
Jezus is een vriend van mij. 
 
Refr. 
 

Woord van welkom, inleiding. 
 

♫ Gebed om vergeving:  Heer ontferm U: 
 
Heer, ontferm U, over ons. 
Christus ontferm U, over ons. 
Heer, ontferm U, over ons. 
 
V: Heer, Jezus die de  

rouwmoedigen troost, 
ontferm U over ons. 

A: Heer, ontferm U over ons. 
 
V: Christus die gekomen zijt voor de zondaars, 

ontferm U over ons. 
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A: Christus ontferm U over ons. 
 
V: Heer, die onze voorspreker zijt aan de  

rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
A: Heer, ontferm U over ons. 
 
Heer, ontferm U, over ons. 
Christus ontferm U, over ons.  
Heer, ontferm U, over ons. 
 

♫ Glorialied: Bravo, Bravissimo: 

 
Bravo, bravissimo, ere zij God! 

Bravo, bravissimo, U zij de gloria! 
Bravo, bravissimo, ere zij God! 
 
U heeft de aarde zo prachtig geschapen. 
God, U bent goed, U bent oneindig goed. 
Donker en licht sterren, dieren en mensen.  
God, U bent goed, U bent oneindig goed. 
Wij zingen alleluia, uw kinderen zijn wij! 
Wij zingen …… 
 
U heeft ons Jezus als Redder gegeven. 
God, U bent goed, U bent oneindig goed. Hij is de Koning. Hij 
houdt  
van de mensen. 
God, U bent goed, U bent oneindig goed. 
Wij zingen alleluia, uw kinderen zijn wij! 
Wij zingen …… 
 
En door uw Geest, geeft U moed en vertrouwen. 
God, U bent goed, U bent oneindig goed. Hij laat ons nooit 
alleen; wij  
zijn uw kind’ren. 
God, U bent goed, U bent oneindig goed. 
Wij zingen alleluia, uw kinderen zijn wij! 
Wij zingen …… 
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Openingsgebed.   

 

 

 

 

Eerste lezing: Deuteronomium 6, 2-6. 
 

♫ Tussenzang: Alleluia.  
 
Alleluja Alleluja, alleluja, alleluja, 
Allelu- alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja,  
Allelu-, alleluja. 
 
Zijn erbarmen en zijn liefde blijven, 
Allelu-, alleluia. 
en zijn trouw duurt voort in alle tijden! 
Allelu-, alleluja. 
 
Zijn genade leidt ons naar het leven, 
Allelu-, alleluia. 
en zijn liefde blijft in alle eeuwen. 
Allelu-, alleluia. 
 

Evangelie: Marcus 12, 28b-34 
 
Kort woord, daarna: 
  
Geloofsbelijdenis: 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van 
hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal hij komen oordelen,  
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de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
 
Gebed om Roepingen (i.v.m. Roepingenweek): 
 
Goede Vader in de hemel, door Uw Zoon Jezus Christus heeft U 
de Kerk gesticht en aan de mensen van alle tijden Uw Woord 
en de Sacramenten gegeven.  
Wij danken U voor deze grote gaven, waardoor we delen in de 
verlossing, die Uw Zoon ons heeft gebracht. Geef dat ook in 
onze tijd Uw Woord overal mag klinken en Uw heilbrengende 
sacramenten zullen worden gevierd.  
Schenk aan Uw Kerk goede en vurige priesters en vele jonge 
mensen die hun leven aan U geven als God toegewijde, als 
diaken of catechist. Laat Uw roeping in hun hart weerklinken en 
geef hun de kracht om met inzet, moed en trouw die roeping te 
beantwoorden, zoals eens de apostelen dat hebben gedaan, 
toen ze alles achterlieten om Uw Zoon te volgen. We vragen 
het U op voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk, door 
Christus onze Heer. H. Willibrord, bid voor ons. Amen. 
 

Voorbeden, met ♫ acclamatie: 

 
A:  Wij bidden U: Heer, verhoor ons, Heer, aanhoor 

ons, Heer, verhoor ons. Wij vertrouwen op U. 
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Collecte en klaarmaken van de tafel. 
U kunt uw gaven aan deze kerk op verschillende manieren 
overmaken. Naast de collectezakjes en mandjes kunt u ook per 
bank overmaken of via de Givt-app op uw telefoon of tablet. 
Bank: NL98RABO 0301047782 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius: 
 
 
 
 
 
 
 
 
of gebruik de Givt-app:; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♫ Collectelied 1: God kent jou vanaf het begin: 
 
Refr (2x): God kent jou vanaf het begin 

helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet 
ziet. 

 
En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou en mij 
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Refr:  God kent jou vanaf het begin 

helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.; 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 

♫ Collectelied 2, Diep, diep, diep als de zee: 
 
Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou en mij 
 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het ocean blauw 
is Jezus' liefde voor jou (2x) 
 
Deep, deep, deep as the sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the ocean blue 
is Jesus' love for you and me 
 
It is as deep, deep, deep as the sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the ocean blue 
is Jesus' love for you (2x). 
 
Gebed over de gaven. 
 
De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, 
altijd en overal door Christus onze Heer. Door mens te worden 
heeft Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en 
door het lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden uitgewist. 
De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit 
de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft 
Hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, 
met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang 
er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:  
 

♫Heilig, heilig, heilig de Heer:  
 
Heilig, heilig, heilig de Heer 
Heilig, heilig, heilig de Heer 
de God der hemelse machten.  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde, 
Vol zijn hemel en aarde, 
van uw heerlijkheid. 
van uw heerlijkheid. 
 
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.  
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge. 
 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren  
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren 
 
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.  
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge 
 
Eucharistisch gebed: 
 
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. 
Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat 
zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus 
onze Heer. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf 
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het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij 
allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker 
van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat 
voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de 
zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
(Wij gaan nu allen zitten.) 
 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij 
ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw 
heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en 
Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige 
Geest worden vergaderd tot één enige kudde. 
Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, 
dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, 
onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten. 
Gedenk hen, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat 
hen die in de doop met Christus gestorven en herboren is nu 
ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon. 
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn 
in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op 
aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht 
van uw gelaat. Wij vragen U, onferm U over ons allen, opdat 
wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met 
de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw 
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.  
A: Amen. 
 
Onze Vader, daarna Vredeswens. 
 
♫ Lam Gods: 
 
Lam Gods, Lam Gods dat wegneemt 
de zonden, de zonden der wereld, 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 
over ons.  
Lam Gods, Lam Gods dat wegneemt  
de zonden, de zonden der wereld, 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Ontferm U over ons.  
Lam Gods, Lam Gods dat wegneemt  
de zonden, de zonden der wereld, 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Geef ons de vrede. 
 

Uitnodiging tot de Communie, ♫ met gezongen: 

Heer, ik ben niet waardig dat U bij mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond zijn. 
 
Communie.  
 

♫ Communielied 1: Rondom het altaar. 

  

Refr: 
Gods groot gezin, rondom het altaar.  
Rondom de tafel des Heren,  
maakt U ons één met elkaar.  
 
Wij denken aan die droevige nacht,  
de avond voordat U stierf, 
toen U het brood met Uw leerlingen brak  
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en Uzelf bij 't avondmaal gaf.  Refr: 
 
Ik breng U al mijn zorgen en pijn,  
de dingen diep in mijn hart.  
Ik geef U alles, van U wil ik zijn  
en U volgen waar U ook gaat.  Refr: 
 
Wij brengen U het brood en de wijn,  
want Heer, U nodigt ons uit  
om net als toen, ook Uw vrienden te zijn.  
Neem ons Heer, wij leven van U. Refr: 
 

♫ Communielied 2: Een rivier vol van vrede 
 
Een rivier vol van vrede, en rivier vol van vrede, 
en rivier vol van vrede in mijn hart. (2x) 
Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap  
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart…. 
‘k heb de liefde van Jezus, ‘k heb de liefde van Jezus  
‘k heb de liefde van Jezus in mijn hart…. 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap 
‘k heb de liefde van Jezus in mijn hart. (2x) 
 
Slotgebed, mededelingen, Wegzending en Zegen 
(allen staan). 

 
♫ Slotlied: God is goed! 
 
Refr:  Onder, boven, voor en achter,  

God is altijd bij mij. 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen. 
 

Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land. 
Of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje,……….want…  
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Refr: 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
       God is altijd bij mij,………dus… 
 
Refr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het Eerste Communieproject gaat begin volgend 
jaar weer van start! Kinderen van groep 4 of 
hoger kunt u hiervoor aanmelden (via onze 
website). 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer 
er vieringen in deze Bonifatiuskerk zijn? Kijk op: 
 
Katholiekalmere.nl  Óók op Facebook! 
 
We hebben ook vieringen die online te zien zijn, 
meestal op zondag om 10u00 via 
 

(St. Bonifatius 
Parochie Almere) 

mailto:Youth@Katholiekalmere.nl

