
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3e zondag door het jaar; 24 / 25 januari 2025 

 

Voorbereid door leden van de werkgroep, 
dienst onder leiding van parochianen 
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♫ Openingslied:  GvL 643 Vol van verwachting 

Woord van welkom, inleiding, openingsgebed. 

Gebed om vergeving:  (bidden we samen) 
Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken. 
Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen, 
soms lukt het ons, soms ook ook niet. 
Steeds proberen we eerlijk te leven, 
tegenover God, tegenover onszelf, tegenover de ander, 
maar niet altijd slagen wij daarin. 
God, leer ons over de zwakheden  
van anderen heen te stappen  
en altijd opnieuw te blijven geloven 
in de goede bedoelingen van de ander. 
Leer ons goed te zijn zoals U  
en laat uw vergeving duidelijker worden  
in onze eigen vergeving aan elkaar. Amen 
 
♫Lofzang: Vlam van liefde (Jubellied 2025) 

 
 
 
 
 
 

1. Alle landen, volkeren en talen 
die in nacht en duisternis verdwalen, 
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken. 
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen, 
toon uw trouw aan kleinen en aan armen. 
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. 
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. 

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen. 
Gij komt nader, houdt U niet verborgen, 
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen: 
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!' 
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Eerste lezing: Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10 

♫ Tussenzang: GvL 446: God heeft het eerste woord 

Tweede lezing: Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus 
aan de Korintiers 12, 12-30 

Alleluja. 

Evangelie: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

♫ Acclamatie : GvL 460: Het woord dat ik jou geef 

Overweging 

Geloofsgebed: (bidden wij samen) 

Ik geloof in God die liefde is  
en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen.  

Ik geloof in Jezus Christus 
die gekomen is om ons heel te maken  
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.  
Ik geloof in de Geest van God  
die werkt in allen en door allen  
die zich toekeren naar de waarheid.  

Ik geloof in de belofte van God  
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen de macht van de 
zonde in ons allen  
en dat Hij op zal richten het rijk van gerechtigheid  
en vrede voor de hele mensheid. 
Amen. 

Voorbeden, met ♫ acclamatie GvL 361  
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 

Onze Vader 

Collecte:  
U kunt uw gaven aan deze kerk op verschillende manieren overmaken. Naast de 
collectezakjes en mandjes kunt u ook per bank overmaken of via de Givt-app op uw 
telefoon of tablet. Bank: NL98RABO 0301047782 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius: 
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of gebruik de Givt-app: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vredeswens met ♫ Lied Daar waar liefde is: 

 
 
 
 
 

 

Slotgebed  

Mededelingen  

Zending en Zegen 

♫ Slotlied: (op de melodie van GvL429): 
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
ga en vertrouw op de Geest 
die je van angst zal bevrijden. 

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen. 
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan, onder ’t gaan, 
zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen. 

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het licht 
altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 


