Bisdom Haarlem - Amsterdam

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechisten
en assistenten in het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Haarlem, 11 februari 2025

Geachte collega’s,
Geachte dames en heren,

Ons bereikte het droevige bericht dat op 7 februari 2025 is overleden te Badhoevedorp, na het H.
Sacrament der zieken te hebben ontvangen, de zeereerwaarde heer

Cornelis Gerardus Johannes (Kees) Harte

Kees Harte werd op 10 november 1937 geboren te Amsterdam-Sloten en hij werd op 8 juni 1963 tot
priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam gewijd.

Zijn eerste benoeming was in 1963 bij pastoor Polder in de Sint Laurentius te Oudorp waar hij als
kapelaan werkte. Vervolgens werkte hij als kapelaan in de H. Pius X parochie te Amsterdam
Slotervaart (1966-1977), als kapelaan in de parochie H. Catharina binnen de Veste te Amsterdam
(1967-1977), als pastoor voor de parochie H. Moeder Gods te Heiloo ( 1977-1990), in de
Willibrordus parochie te Heiloo (1984-1990) en in de parochie O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Santpoort-Velserbroek (1990-1996). Vanaf 1996 zou hij in Almere werken, als priester-
pastor in de R.K. parochie van Zuidelijk Flevoland, met name in de wijkparochie St. Martinus te
Almere-Stad (1996-2003), als pastoor van de parochie van St. Martinus te Almere-Stad en als
administrator van de parochie St. Bonifatius te Almere-Haven (1997-2003) en als administrator van
de parochie van de H. Andreas te Almere-Buiten en de parochie Sterre der Zee te Zeewolde (2000-
2003). In 2003 kreeg Kees eervol ontslag als dienstdoend priester van Bisdom Haarlem-Amsterdam
en ging hij met emeritaat.

Vlak voor het emeritaat van Kees kwam zijn trouwe huisgenote zr. Juliette na een kort ziekbed te
overlijden, wat een groot verlies was voor Kees. Met het verstrijken der jaren was een verhuizing
naar Voorhout noodzakelijk en hier heeft Kees zelfstandig kunnen wonen totdat de COPD steeds
meer ging opspelen en verhuizing naar het verpleeghuis De Meerwende noodzakelijk werd. Kees
Harte was een man van weinig woorden maar met zijn humor en relativeringsvermogen wist hij vele
harten te raken. Vele vrijwilligers in de Nederlandse parochies gebruikten jarenlang ook zijn
tekstboeken voor bezinning of gebed. Kees heeft verschillende boeken uitgegeven van verzamelde
teksten en gebeden, maar het liefst opereerde Kees op de achtergrond en was hij de aan zijn zorgen
toevertrouwde parochianen op een bescheiden wijze nabij.

De gezongen uitvaartmis zal plaatsvinden op donderdag 13 februari om 11.00 uur in de St.
Bonifatiuskerk, Contrabasweg 239, 1311 LB te Almere. Aansluitend is er gelegenheid te condoleren
in de ontmoetingsruimte tot 13.30 uur waarna pastoor Harte in besloten kring wordt gecremeerd.

et

+ Mgr. dr. J.W.M. Hendriks,
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Condoléance-adres:
Dhr. P. Harte
Edisonstraat 22

1171 AL Badhoevedorp



